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Feest van de gedaanteverandering van de Heer /  Transfiguratie/ Verheerlijking Mt 17, 1-9 

Een nieuw perspectief (Tereken) 

Door God geliefde Mensen, 

Gedaanteverandering, transfiguratie of verheerlijking… 

3 synoniemen die een mythisch Gebeuren van 2000 jaar geleden omschrijven? 

Waar we vandaag geen touw meer kunnen aan vastknopen…? 

Of toch wel? 

Enkele maanden geleden plantten we piepkleine bruine , grijze en anderskleurige bolletjes in de grond. 

Nu in de zomer en de herfst kunnen we in overvloed lekkere tomaten, boontjes,  

erwten, appelen, aardbeien, tarwe en zoveel meer …oogsten! 

Wat een Gedaante-Veranderingen! 

Er groeit iets uit die zaden dat eerst niet te zien was, 

een onzichtbaar bouwplan volgend… . 

Onze Kleinzoon zag een vlinder een hoopje piepkleine eieren leggen. 

Daarna ontdekte Hij de rupsen. Ze wikkelden zich verder in de cocon van de pop 

en een tijd later zag Hij een prachtige vlinder wegvliegen…. Wat een Gedaante-Veranderingen! 

En was er onlangs een Geboorte in Je omgeving?Of misschien heb Je Je Kindje laten dopen? 

Je ervaart en gelooft dat Je een Kind gekregen hebt,  

dat een Kind, een Mens meer is dan wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen. 

In Kinderen, in Mensen, in heel de Schepping  is er een Wonder aan het werk, er stroomt Levenskracht in  door,  

Mensen kunnen Licht en Liefde uitstralen, er zit Ziel in … 

Stilstaand bij de Groei van een Mens, staan  we toch verwonderd;  wat een enorme gedaante-verandering…! 
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2000 jaar geleden nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee tot boven op een hoge berg. 

Jezus veranderde voor hun ogen van Gedaante: Zijn gelaat stralend als de Zon, Zijn kleed glanzend als het Licht… 

Kunnen we deze Gedaanteverandering dan wel voor waar aannemen? 

Is dit wetenschappelijk onderbouwd? 

Wat wilde Matheüs als Blijde Boodschap, als Goed Nieuws doorgeven toen Hij dit gebeuren neerpende? 

Reeds voor Jezus getuigde men  

dat Mensen een Ziel hebben, een laag van Licht en Liefde, hun werkelijke Essentie of Kern. 

Dat Mensen van Gedaante kunnen veranderen:  

van enkel op materie, op’ hebben’ gerichte Mens  

naar Licht-Mens , steeds meer Stralend, steeds  Liefdevoller en meer Dienstbaar. 

Dat Mensen hun vorm kunnen overstijgen, 

Stralend als Licht kunnen Zijn en in dat Licht God kunnen ervaren. 

In het Oude of Eerste Testament vinden we Mozes’ ervaring met Gods Aanwezigheid  

in het beeld van de brandende braamstruik die niet verbrandt. 

In de eerste lezing vertelt de profeet Daniël over Gods Aanwezigheid, over Gods Stem,  

over een gewaad wit als sneeuw en een stroom van vuur. 

Saulus, de Christenvervolger, ervaart Gods Aanwezigheid als een bliksem die Hem van zijn paard gooit. 

Hij hoort Gods stem die Hem vraagt waarom Hij Hem vervolgt. 

Saulus ondergaat een ingrijpende Gedaante-verandering,  

Gods Liefde en Licht mag in Saulus aan het werk gaan en doorheen Jezus’ Voorbeeld vanaf  nu zijn Leven vormgeven. 

Als teken hiervan wordt zijn naam Paulus. 
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Franciscus, rijkemanszoon, wordt een arme monnik voor wie enkel Gods Liefde uitstralen nog telt. 

5 kinderen nemen in Beauraing Maria’s lichtende Aanwezigheid en Oproep waar.  

Jezus is zo sterk Gods-Verbonden  

dat God, onze Bron,  

doorheen Jezus - Jezus’ gelaat straalt immers als de zon -  

de Werkelijke Natuur, de Essentie van ons Mens-Zijn kan  openbaren: 

zuiver Licht, zuiver Ziel, zuiver Gods-Vonk, Zuiver Christus-Bewustzijn… 

Petrus, Jacobus en Johannes zijn bij Jezus aanwezig en horen Gods Stem: 

‘Dit is mijn Zoon, de Weelbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. 

Ze noemen zich ‘Ooggetuigen’. 

Priester Dirk uit Oostende ziet de kern van dit Gebeuren verwoord door de Italiaanse monnik Enzo Bianchi . 

Bianchi wijst er op dat het feest van de Gedaanteverandering een feest van Hoop is,  

hoop op Verandering, op Omvorming van Mens en Wereld.  

‘ Ten diepste zijn we een mens zoals Jezus 

en we kunnen het ook worden en zijn in ons leven:  

Mensen die Stralen, die Gods Goedheid en Liefde uitstralen,  

Mensen gezuiverd van alle angst en zelfzucht.  

Bewust geworden dat Gods Licht in ons woont en ons Liefheeft, 

kunnen we nieuwe Gods-Verbonden  Mensen worden  

met een manier van Leven waarin God welbehagen heeft.  
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Dat zien we vandaag gebeuren: 

 bij duizenden Stralende Gelovige Jonge Mensen, Samen op de Wereldjongerendagen in Lissabon.  

   Paus Franciscus bemoedigt en wijst een Weg ten Leven: ‘Joy is Missionary’;   

  aan onze Vreugde, Vrede en Liefde zal men ons herkennen.’ 

  ‘Sta op! Wees niet bang!  

  ‘Je bent altijd door God gedragen!’  

  Bij de Vredesbewegingen overal ter wereld  

     die vandaag en morgen de Slachtoffers van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki herdenken.  

     En zoals Pax Christi en hier in Sint-Niklaas Beweging.Net,  

     in weer en wind ons sensibiliseren en oproepen om mee te werken aan Vrede, aan een wapenvrije wereld. 

     Wat zouden we niet kunnen teweeg brengen als we overal ter Wereld  

     elke avond in Stilte en Uit-Stralend vanuit Gebed of in Meditatie           

     een half uur buiten aan onze huizen gaan staan en zitten 

     vanuit de oproep: ‘ Stop oorlog en geweld! Geef geld aan Opbouw, niet aan wapens!’ 

 

 Volgende maand verschijnt in Tertio een interview met Herman Van Rompuy , meditatie-beoefenaar  

en  met de grondlegger van de Christelijke Meditatie, Laurent Freeman.  

Reeds duizenden Mensen ervaren  via Christelijke meditatie sterker God en Jezus als Bron en Wegwijzer. 

 

 De SRF-beweging, die Mensen begeleidt in Gods-Ontmoeting vanuit de Bijbel én vanuit de Bhagavad Gita, 

organiseerde de voorbije week hun jaarlijkse Convocatie. Duizenden Mensen van over de hele wereld volgden 

lezeingen, mediteerden en baden samen. 
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 Naar Scherpenheuvel pelgrimeren jaarlijks nog steeds duizenden mensen. 

    De musical over het Leven en de Gedaanteverandering van Jefke De Veuster tot Pater Damiaan tot Kamiano  

    beroert er deze maand augustus Harten en Zielen van duizenden Toeschouwers . 

    Gods Licht en Liefde schijnend doorheen zijn inzet voor de melaatsen  

    beweegt Mensen van vandaag nog steeds tot Gedaanteverandering! 

 

Wees een Mens met een Levenswijze waarin God welbehagen heeft. 

En het Aanschijn van onze Aarde verandert ten Goede, Gods Koninkrijk! 

 


